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Liturgie zondag 21 januari 2024, 9.15 uur
Grote Kerk — Protestantse gemeente
Derde zondag na Epifanie

Start van de ‘Week van gebed voor eenheid van de
christenen’.

Thema: 'Heb God lief en je naaste als jezelf’
aangereikt door christenen uit Burkina Faso
Medewerking: kerkkoor Cantique

o.Lv. Elien van der Meer

Organist: Dick van Dijk

Koster: Peter Kroon

Livestream: Jacques Dupain

Lectoren: Annemieke Bosman en Mia Brinkman
Diaconie: Elly Oechies

Kerkrentmeester: Coby Oppewal

Ouderling van dienst: Nel van Vliet
Voorgangers: Frans Bosman en ds. Jan Offringa

Orde van dienst

VOORBEREIDING

Klokgelui

Orgelspel: Andante in D major (MWV W 32) —
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Welkomstwoord

We zingen: (staande) ‘Al wat op aarde leeft’: 1,3
(melodie Lied 788), 1 koor, 3 allen

Bemoediging:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

Drempelgebed:

Vlam van de Geest,

verwarm ons hart,

zodat wij oog hebben voor elkaar.
Vlam van de Geest,

verlicht ons pad,

zodat wij goed doen en recht zoeken.
Vlam van de Geest,

voed uw kerk met liefde

zodat zij groeit in eenheid.
Amen.

- allen gaan zitten
We zingen: Psalm 118: 9,10

Lof en dankzegging

We zingen: Psalm 117d — Laudate omnes gentes
koor en allen
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TEKST EN UITLEG

Inleiding op de lezingen

Koor zingt: Holy spirit, hear us
Eerste lezing: Genesis 18, 1-8
We zingen: Lied 705: 1,4
Tweede lezing: Lucas 10, 25-37

We zingen: Lied 320
1 koor, 2 allen, 3 koor, 4 en 5 allen

Verkondiging
We zingen: Lied 534

Bevestiging van liefde, naar | Korintiérs 13

Koor zingt: Look at the World -
John Rutter (1945)

GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven
1. Diaconie/ZWO
2. Kerk

Geef met
,Q Givt
Orgelspel tijdens de rondgang:

Finale uit de 6e orgelsonate (MWV W 61) —
Felix Mendelssohn Bartholdy

Dankzeggingen en voorbeden,
telkens overgenomen met O Lord, hear my prayer

Stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

We zingen (na de gebedsstilte) Lied 1006
koor en allen

ZENDING EN ZEGEN

Slotwoord

We zingen (staande): Lied 416
1 koor, 2 en 3 allen

Zegen,
overgenomen met Lied 416: 4

Orgelspel: Preludium Il (MWV W 22) -
Felix Mendelssohn Bartholdy

Vanwege de oecumenische ontmoeting is er deze
zondag na de dienst koffie en limonade




De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of
later mee te maken via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

De oecumenische dienst van a.s. zondag 21 januari,
9.15 uur, met de RK-parochie is het startschot van de
internationale week van gebed voor de eenheid van de
christenen. Thema is: Heb God lief... en je naaste als
jezelf. Ook de Nederlands Gereformeerden nemen deel
aan deze week. Op maandag 22 januari is er een maal-
tijd in het Prinsenhuis met afgevaardigden uit de ker-
ken. Op de woensdagavond 24 januari is er voor alle
gemeenteleden een bijeenkomst van zang, muziek en
gebed in het Reviuscollege. Er is koffie vanaf 19.30 uur
en zang en gebed vanaf 20.00 uur. ledereen is hiervoor
van harte uitgenodigd.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen met
Herman van Sprakelaar. Graag op vrijdag, voor 20.00
uur, voor de dienst van zondag bellen.

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd door
Tineke Groeneweg en ging naar mevr. J. Versteegh—
Hollenberg en gaat nog naar mevr. R. Heres—Schram.

Vorig weekend is de Actie Kerkbalans 2024 van start
gegaan. Als het goed is, hebben de lopers van onze
gemeente bij iedereen een enveloppe met folder en
toezeggingsformulier in de bus gedaan. Van gemeente-
leden wordt gevraagd hun financiéle bijdrage voor de
Kerk en de Diaconie in te vullen. Als College van Kerk-
rentmeesters (CvK) vragen we u, in een tijd dat het aan-
tal leden afneemt en de kosten toenemen, om een
ruimhartige toezegging. Ook is het fijn als u de enve-
loppe klaar heeft staan voor de lopers die binnenkort
weer langskomen.

Namens het CvK, Douwe van der Meer

Onlangs verscheen de nieuwe flyer van BovenWijks, het
programma voor ontmoeting en bezinning van onze
gemeente. Komend half jaar gaat het leerhuis door, is
er een tweeluik over het ontstaan van de Bijbel en ko-
men er losse avonden over het levenstestament, de
Matthaus Passion en de logotherapie van Viktor Frankl.
Ook wordt nog gewerkt aan een ‘groene’ gezamenlijke
excursie. De flyer ligt in de kerk en de bibliotheek en is
digitaal op te vragen bij ondergetekende.

Op woensdag 31 januari, aanvang 19.30 uur, is er
weer een avond 'Zingen met Cantique’. Daarin verken-
nen we net als vorige keren de rijkdom van het nieuwe
liedboek. Dit keer is het verbindende thema ‘Liederen
Anders’: welke gezangen uit het oude liedboek zijn met
een gewijzigde tekst of nieuwe melodie in Liedboek
2013 terechtgekomen? Ook besteden we aandacht aan
de rubriek ‘Liederen van trouw’. Dat heeft te maken met
het heugelijke feit dat twee leden van Cantique onlangs
getrouwd zijn en in de dienst van zondag 4 februari een
zegen over hun huwelijk ontvangen. Cantique is er die

zondag bij en samen met het koor zingen we meerdere
liederen die op 31 januari zijn doorgenomen. Kom dus
naar deze open repetitie met Elien van der Meer en Pim
Schipper. Vooraf opgeven is niet nodig. Voor meer in-
formatie kunt u terecht bij de predikant.

Meer dan 50 mensen van binnen en buiten de gemeen-
te deden op 16 januari mee aan de eerste avond over
‘De Bijbel — Wat een boek!?". Die verrassende opkomt
was mede te danken aan 't Groentje, die het persbe-
richt op haar voorpagina plaatste. We stonden stil bij de
geschiedenis van het oude Israél en de wording van het
Oude Testament en bij de vraag wie daaraan mee-
schreven. De tweede keer is op dinsdag 6 februari,
20.00 uur, en zal gaan over de wordingsgeschiedenis
van het Nieuwe Testament. Dat proces bestreek niet,
zoals bij het Oude Testament, vele eeuwen maar slecht
een kleine 100 jaar en is dus een stuk overzichtelijker.
BovenWijks staat weer klaar in de Open Hof om de
deelnemers te ontvangen.

Vanuit Pastoraat zijn onlangs drie ochtenden over ‘Ou-
der worden’ gehouden. Daaraan deed een kring van 12-
15 senioren mee. Het leidde tot zinvolle gesprekken
over wat er zoal op je pad komt of in je omgaat bij het
klimmen der jaren. Eigenlijk is zo'n ontmoeting een
vorm van groepspastoraat waarbij mensen steun en
troost ervaren in elkaars verhalen.

Vanaf september 2023 werken we in onze gemeente
met het nieuwe jaarthema: ‘Ga mee! Samen groeien in
geloof, hoop en liefde’. Vanuit het Pastoraal Team no-
digen we iedereen uit voor een ontmoeting rond dit
thema. Dit jaar kan gekozen worden voor een avond bij
iemand thuis of een ochtend in de Open Hof. De vier
mogelijkheden op een rijtje:
- dinsdagavond 30 januari, 20.00 uur

bij fam. Oechies,
- woensdagavond 7 februari, 20.00 uur

bij fam. Van der Made,
- donderdagavond 15 februari, 20.00 uur

bij fam. Van Vliet,
- woensdagochtend 28 februari, 10.00 uur

in de Open Hof
Voor de organisatie is het prettig als u zich opgeeft
voor vrijdag 26 januari, o.v.v. naam en gekozen datum.
Dit kan bij Marion Grondijs, E: fmgrondijs@casema.nl.
Hopelijk kunnen we u op een van de ontmoetingen
begroeten.
Hartelijke groet, Marion Grondijs, Marianne Pleune, Jan
Offringa, Nel van Vliet

Janny Versteegh verblijft in het Hospice Duurstede.
Eventueel bezoek loopt via haar dochters.

Henk van Harten onderging een heupoperatie in
Utrecht en gaat deze vrijdag voor revalidatie naar het
Zonnehuis.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa
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