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Liturgie zondag 7 januari 2024, 9.15 uur Verkondigin
yverkondiging
Grote Kerk — Protestantse gemeente
Epifanie — Dienst van Schrift en Tafel We zingen: Lied 385: 1,4
Organist: Maarten van Kapel MAALTIJD VAN DE HEER
Koster: Willeke Willemsen
Livestream: Dick Breeuwer Inzameling van de gaven, voor Diaconie/ZWO

Diaken en lector: Birgitta Breeuwer
Kerkrentmeester: Marieke Boter
Ouderling van dienst: Marion Grondijs
Voorganger: ds. Jan Offringa Nodiging en richtlijn lopende viering

Orgelspel: Lied 382 - Melodie en bewerking van
Tera de Marez Oyens (1932-1996)

Avondmaal wordt gevierd in de lopende vorm, Tafelgebed voor de tijd van Kerst en Epifanie
met eigen bekertjes.

v. Vrede voor ons allen

Orde van dienst a. Vrede voor de wereld
v. De harten omhoog

VOORBEREIDING a. Wij zijn met ons hart bij de Heer
v
a

. Brengen wij dank aan de Eeuwige

Klokgelui . Het past ons hem te danken
Orgelspel: Wie schén leuchtet der Morgenstern, v. U komt onze dank toe, Heer onze God...
P.501 (Lied 518) — Johann Pachelbel (1653-1706) We zingen: ‘Heilige God'’
Welkomstwoord (tekst R. Kleijer, melodie Lied 243)
We zingen: (staande) Lied 513: 1,4 1. Heilige Gpd, _Wij !oven U,

o om uw nabijheid hier en nu;
Bemoediging uw liefde, uw aanwezigheid
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige die met ons meegaat door de tijd.

schepper van hemel en aarde.
Die trouw blijft al onze dagen
en het werk niet loslaat dat zijn hand begon.

2. Wij zegenen uw grote naam,
de basis onder ons bestaan,

het houvast op de levensweg,
Drempelgebed door Christus aan ons toegezegd.
God van liefde,

uw goedheid en genade

v. Gezegend Jezus die gekomen is in uw Naam...

lichten op in een kwetsbaar kind ONZE VADER
dat vrede brengt in deze wereld.
Geef dat wij in ons leven We zingen tweemaal: Eet dit brood (Taizé)

zijn stem blijven horen
en zijn liefde alle ruimte geven. =
Maak ons een werktuig van uw vrede Eetditbrood, drink de wiin, laat je voe-den met Christus' lief-de.
die alle verstand te boven gaat. : '

Amen. i
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it brood, drink de wijn, blijf vertrowwen: God lest je dorst.

— allen gaan zitten —
Inzettingswoorden

We zingen: Psalm 89: 1,7
Vredegroet
TEKST EN UITLEG De vrede van Christus

- . De vrede van de Heer / Vrede ook voor jou
Inleiding op de lezingen,

afgesloten met gezongen gebed: Lied 333 Brood en wijn worden gedeeld
Het brood uit de hemel - Amen
De wijn van het koninkrijk - Amen

Schriftlezingen: Jesaja 25, 6-8
Matteus 2, 13-23

We zingen: Lied 527




Tijdens de rondgang is er orgelspel:
Wie schén leuchtet der Morgenstern,
Op. 67 no. 51 — Max Reger (1873-1916)

Dankzegging en voorbeden

ZENDING EN ZEGEN
We zingen (staande): Lied 1014:1,3,5

Zegen,
overgenomen met gezongen Amen (Lied 431b)

Orgelspel: Service Postlude in G —
Jozef Vockner (1842-1906)

De dienst is rechtstreeks te volgen (vanaf 9.15 uur) of
later mee te maken via: https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2355-Grote-Kerk-Wijk-bij-Duurstede

Er gaan nogal wat bacterién en virussen rond. Daar-
om vieren we komende zondag, na een korte
woorddienst, het Avondmaal niet — zoals gepland —
in de kring maar in de lopende vorm. Meteen na de
dienst, rond 10.15 uur, is er koffiedrinken samen met
de hervormde gemeente. Een mooi moment om
elkaar het beste voor 2024 toe te wensen!

De bloemengroet van deze week wordt verzorgd
door Gerrie van der Heijden en is bestemd voor dhr.
en mevr. Schipper—van Driel en voor dhr. C. van der
Heide.

Voor vervoer naar de kerk kunt u contact opnemen
met Herman van Sprakelaar. Graag op vrijdag, voor
20.00 uur, voor de dienst van zondag bellen.

Na de schrik dat Henk onwel werd in de dienst op
Eerste Kerstdag en het vlugge optreden van de men-
sen om ons heen, was hij snel in het Diakonessen-
huis in Utrecht. Daar is een pacemaker bij hem ge-
plaatst. Afgelopen vrijdag mocht hij weer naar huis
en hebben we samen de draad weer op mogen pak-
ken. We bedanken iedereen die ons hielp en met ons
meeleefde, dat deed ons goed! We wensen iedereen
een goed en bovenal gezond 2024.

Henk en Annie Schipper

Al vroeg in 2024 komt de kring de Jonge Kerk op-
nieuw bijeen, en wel op dinsdag 9 januari, 19.30 uur
in de Open Hof. Dit keer staat de vraag naar God
centraal. Waar is God vandaag de dag te ervaren, is
geloof geen menselijke projectie, wat heeft God met
het lijden te maken? Stof genoeg voor een boeiend
gesprek rond deze en andere vragen.

De volgende bijeenkomst over ouder worden is op
donderdag 11 januari, om 10.00 uur in de Open Hof.
Deze derde en laatste keer gaan we in op de grote
vragen rond leven & sterven. Wat houdt ons zoal
bezig rond het levenseinde? Welke rol spelen hoop,
angst en andere gevoelens? Wat wil je zoal bespre-
ken en regelen met anderen? We zien weer uit naar
een openhartig gesprek.

Binnenkort worden twee avonden gehouden over
‘De Bijbel: wat een boek!?’. Dit staat te gebeuren op
de dinsdagen 16 januari en 6 februari, om 20.00 uur
in de Open Hof. In de vorige Nieuwsbrief is meer te
lezen over de inhoud en het boek van John Barton.
De eerste keer, als het over het Oude Testament
gaat, komt ook ‘Het oerboek van de mens’ aan bod,
in 2016 geschreven door Carel van Schaik en Kai
Michel. Vooraf opgeven is prettig en kan bij inleider
Jan Offringa, E: j.offringa@planet.nl,

Vanaf september 2023 werken we in onze gemeente
met het nieuwe jaarthema: ‘Ga mee! Samen groeien
in geloof, hoop en liefde’. Vanuit het Pastoraal Team
nodigen we iedereen uit voor een ontmoeting rond
dit thema. Dit jaar kan gekozen worden voor een
avond bij iemand thuis of een ochtend in de Open
Hof. De vier mogelijkheden op eenrijtje:

- dinsdagavond 30 januari bij fam. Oechies, Middel-
weg Oost 28

- woensdagavond 7 februari bij fam. Van der Made,
Tacitus 29

- donderdagavond 15 februari bij fam. Van Vliet,
Schepenen 28

- woensdagochtend 28 februari in de Open Hof,
Kerkstraatje 4

Naast gezelligheid en (hernieuwde of nadere) ken-
nismaking staan de ontmoetingen in het teken van
gezamenlijke bezinning. Vanuit het jaarthema willen
we met name stilstaan bij het woord ‘hoop’. Hoe
houd je die als kerkelijke gemeente levend in een tijd
als de onze?

Voor de organisatie is het prettig als u zich opgeeft
voor vrijdag 26 januari, o.v.v. naam en gekozen
datum. Dit kan bij Marion Grondijs, Warande 69,
E: fmgrondijs@casema.nl

Bij massale deelname gaan we extra bijeenkomsten
plannen. In de regel is het aanvangsuur op de avond
20.00 uur en in de ochtend 10.00 uur. Hopelijk kun-
nen we u op een van de ontmoetingen begroeten.
Hartelijke groet,

Marion Grondijs, Marianne Pleune, Jan Offringa, Nel

van Vliet

Hartelijke groet,
Cobie de Boer
en Jan Offringa
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