Om begrijpelijke reden is er in deze tijd een grote
behoefte aan troost. In de zoektocht naar passende
woorden gaan er digitaal dan ook talloze gedichten
en gebeden rond. Mij valt op dat er weinig beroep
wordt gedaan op het nieuwe Liedboek dat uitkwam
in 2013. Want daar staan niet alleen meer dan 1000
liederen in maar ook allerlei teksten en gebeden die
troost en inspiratie bieden. Het is een bundel om
heerlijk in te grasduinen. Sla bijvoorbeeld pagina
1372 op. Onderaan vindt u een mooi Paaslied van
Jaap Zijlstra. En daarboven het gebed dat ik ook op
de Paasmorgen gebruikte, van de hand van Sytze de
Vries:

Wanneer wij moeten gaan

langs de grenzen van het leven,

waar ziekte ons klein maakt,

onzeker en afhankelijk,

laat ons leven dan niet verlopen in de angst.

Als leven pijnlijk wordt,

Het broze lichaam vervalt:
laat er een omarming blijven
die ons draagt.

Laten er mensen zijn

die ons vasthouden;

doe zelf uw naam eer aan
en laat U vinden

als wij U zoeken.

Amen

Die woorden passen prachtig in deze coronatijd. En
misschien leidt het bij uzelf of samen met anderen
wel tot een goed gesprek. Bijvoorbeeld over de
vraag: wat roept dit gebed bij u op en welke
woorden raken u in het bijzonder?

Voor zondag 19 april verwijzen we voor de
kerkdienst naar de uitzending op NPO2. Rond 9.20
uur verzorgt ds. René de Reuver, scriba van de
landelijke kerk, daar weer een liturgisch moment.
Dat wordt her en der, merk ik, positief gewaardeerd.
Als Protestantse gemeente kiezen we op zondagen
waarop een gastpredikant was ingeroosterd
voorlopig voor deze optie.

Daarnaast proberen we op zo'n zondag iets extra’s
te realiseren. Rond 10.00 uur komt er een filmpje op
het Youtube-kanaal van onze website te staan. Dat
is dus al opgenomen. Op 19 april, de eerste zondag
na Pasen, gaat het over Thomas, de twijfelaar onder
de leerlingen van Jezus. In zijn voetspoor komt in de
maand mei ook andere bijbelse twijfelaars voorbij.
Wat zijn zo de vragen waar ze mee worstelen? En in
hoeverre zijn die vandaag de dag voor ons ook
herkenbaar?
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Een jaar of tien geleden verzorgde ik voor de NCRV-
radio hierover een serie. Die verhalen ga ik
herschrijven, een beetje inkorten en ook
actualiseren. Hopelijk weet u ze te waarderen en
geven ze steun in deze onzekere tijd. Het kan
troostrijk zijn te ervaren dat destijds al met dezelfde
vragen werd geworsteld als nu, ook als het om God
en geloof gaat. Dat maakt de Bijbel zo'n menselijk
boek vol herkenning.
Verder gaan we proberen af en toe door de weeks
een andersoortig filmpje op de website te plaatsen.
Op woensdag 22 april staat een kort gesprek met Rik
Willemsen gepland, over zijn stage in onze
gemeente en zijn onderzoek naar missionaire
mogelijkheden. Als het even kan, sturen we een link
via het mailbestand van de Nieuwsbrief.
Jan Offringa

Heeft u het ook zo gemist? Geen kinderen met hun
palmpaasstokken door het middenpad, geen
avondmaal, geen levende lichtkring rond de nieuwe
paaskaars? Jammer toch?

Maar heeft u gezien wat er wel was? Twee
predikanten, twee organisten, een sopraan, een
violiste, mannen van de techniek, kosters en de
diaken die de paaskaars binnen bracht?

We waren er niet bij in de kerk, maar we hoorden er
wel bij. Fijn hoe al deze mensen ons het gevoel van
verbondenheid hebben gegeven tijdens de Stille
Week en Paasmorgen in een moeilijke tijd. Geweldig
toch?

Freek en Marion Grondijs

Op Paasmorgen liepen Carine
en ik naar de kerk. We konden
niet in de kerk, maar de kerk
stond daar zo mooi. Niet
binnen, in de kerk, maar buiten
was er een Paasgevoel.

De zon komt op. Een nieuwe
tijd breekt aan. Niet de angst
maar het vertrouwen is wat we
kunnen horen vanuit de
verhalen rond Pasen.

Ben Pieter Kop

De reacties op de app en over de mail op de
livestream uitzendingen van de Stille Week en Pasen
waren hartverwarmend. Mede omdat YouTube
vanwege overbelasting de kwaliteit had verlaagd,
was het af en toe wat behelpen met beeld en geluid.




Maar onder leiding van Harry Mauritz en Sjoerd
Vredenberg is veel goeds tot stand gekomen.

Ook de ondersteuning door Mario Batenburg, Elien
van der Meer en Pim Schipper was uiterst waardevol.
Daar hopen we de komende tijd op voort te
bouwen. Hierbij een foto van StudioH & S:

Regelmatig zeggen we tegen elkaar: wat beleven we
toch een plezier aan de Johanneskapel. Eigenlijk
ontstond die als bijvangst bij de komst van het
Engelse orgel. Toen schoof het koororgel namelijk
door naar het zuidelijk transept. De Denktank
maakte een voorstel om er een kapel voor kleinere
vieringen en concerten van te maken, en de beide
kerkenraden stemden daar van harte mee in. Ook de
inrichting verliep uiterst soepel. Want Wim Heitink
toverde uit alle hoeken van de kerk de mooiste
attributen te voorschijn, zoals de lange tafel en de
prachtige lezenaar. En nu doet de kapel dus niet
alleen dienst bij middag- en avondgebeden, maar
ook bij de uitzendingen in coronatijd. Heel
bijzonder.

PaasChallenge 2020
Zaterdagavond
hebben we met een
aantal jongeren (en
ouderen) mee
gedaan aan de
PaasChallenge
2020.

Vanwege de
coronacrisis was het
een online versie met als thema ‘Wees niet bang'.

Via een online verbinding werden de 4 teams met
elkaar verbonden waarna we het verhaal over de
laatste dagen van Jezus te horen kregen. Tussen de
verhalen door waren er opdrachten die we thuis
moesten uitvoeren. Punten konden worden
verdiend als je binnen de tijd de opdracht uitvoerde
of oploste en deelde op het scherm of in de
groepsapp.

Een paar voorbeelden van opdrachten: -het
ontdekken van elkaars talenten, -oplossen van
verschillende rebussen, en het schrijven van een
paaswens voor de buren of ouders met chocolade
eieren.

Ondanks de ‘fysieke afstand’ hebben we een
gezellige avond gehad.

Collecten

Tijdens de Paasnachtdienst stond een collecte op
het rooster voor Traumaverwerking van Nigeriaanse
vluchtelingen, een project van Kerk in Actie. In
Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun
eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko
Haram. De kerken in Nigeria bieden zowel
volwassenen als kinderen trainingen om hen te
helpen over hun trauma’s te praten.

Op Paasochtend hebben we gecollecteerd voor
kansarme kinderen in India, ook een project van
Kerk in Actie. In de nieuwsbrief van vorige week
leest u daarover een toelichting.

Mocht u alsnog willen bijdragen aan een van deze
collecten dan is uw gift van harte welkom op de
rekening van de diaconie, o.v.v. de bestemming.

Collecten op zondag 19 april

Komende zondag wordt er gecollecteerd voor het
plaatselijk diaconaat. Met deze collecte ondersteunt
de diaconie plaatselijke hulpvragen en doelen.
Wanneer u op deze zondag doneert, kunt u gebruik
maken van de GIVT app voor het digitaal
collecteren. Uiteraard is uw gift ook welkom op het
rekeningnummer van de diaconie.

Uw gift voor de collecte voor het algemeen
plaatselijk kerkenwerk en de collecte voor het
onderhoud van het kerkgebouw is op deze zondag
mogelijk via de GIVT app door te kiezen voor de
mogelijkheid van 3 collectes, of via een
overschrijving op het rekeningnummer van de
Kerkrentmeesters.

Alleen met uw hulp kunnen de doelen in deze
coronatijd gesteund blijven worden.

De bankrekeningnummers vindt u in het kerkblad.
Mario Batenburg

Maar de lente wist het niet....

Het was begin 2020...

De mensen hadden een lange donkere winter achter
de rug. Februari was een hele onrustige maand
geweest met veel stormen en veel regen

De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen ...

En toen werd het maart ...

lees verder op
https://www.facebook.com/360718147873931/post
s/563872560891821/

Heleen en Marc Verkerk

Ten slotte
Als u deze nieuwsbrief niet per mail krijgt maar wel
op die manier wilt ontvangen, stuur dan een bericht
naar j.offringa@planet.nl.

Verzoek: maak een afdruk van deze nieuwsbrief
voor iemand in uw omgeving die niet online is.

Hartelijke groet,
Cobie de Boer, Maria Eigenhui
en Jan Offringa
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